
Marcus 4:39-40
“Jezus werd wakker. Hij zei streng tegen de wind en het water: ‘Houd op! 
Wees stil!’. Het hield op met waaien, en het water werd helemaal rustig. 

Jezus zei tegen de leerlingen: ‘Waarom waren jullie zo bang?”

Opdracht: 
Neem een leeg schilderijtje. Plak hier met papier en/of tape 
een vorm op, bijvoorbeeld een bootje, of een kruis zoals 
hieronder. Doop je vingers in de verf en schilder een wilde 
storm! Haal daarna je figuur en de tape van je schilderij af. 

Het kruis of de boot komt nu
tevoorschijn. Midden in de storm 
is er hoop want Jezus is erbij. 

Om door te praten: 

1. Jezus lag te slapen in de storm.
Hij was blijkbaar niet bang. 
Hoe kan dat denk je?

2. Ben jij wel eens bang voor iets?
Wat doe je dan?


